
Liturgie voor de kerkdienst  
op 4 mei 2025 
in de Groene Tuinkerk  
te Rotterdam – IJsselmonde. 
 
Voorganger: Ria Kejjzer – Meeuwse 
Organist: Wim Smit 
 
 Orgelspel 
 Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
HET BEGIN 
 
● Openingslied: Vrede voor jou (mel. 971) 
 
Vrede voor jou, hierheen gekomen,  
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen. 
 
God die ons kent, Hij die ons aanvoelt, 
Hij die de hele wereld draagt, 
komt naar ons toe, leert ons te leven, 
helpt ons te zien wat ieder vraagt: 
tijd om te delen, kans om te zijn. 
Een plek om - nu en ooit – gezien, aanvaard te zijn. 
 
 Bemoediging en groet – in wisselspraak  
 
Ria: Onze hulp is in de Naam van God, onze Schepper 
Allen: Hij is trouw en laat niemand vallen. 
Ria: Wij zoeken onze kracht in de liefde  
Allen: in trouw aan Gods Woord, in dienstbaarheid aan elkaar. 
Ria: God geeft ons ogen om te zien, handen om te helen,       hart voor mensen in nood.  
Allen: Zo zijn wij bedoeld, als vredestichters in Uw Naam. Amen. 
Hierna gaan we zitten 
 
 We steken het ‘vrijheidsvuur’ aan met dit lied (mel. 670):  
 
O Schepper, bron van eeuwig licht,  
wij komen voor Uw aangezicht. 
‘t Vuur van Uw vlam verspreiden wij.  
Geef dat Uw licht hier met ons zij. 
 
 Kyriegebed 



 
 Lied: “Laat de zon van Uw genade, melodie lied 801  
 
Laat de zon van uw genade opgaan over ons bestaan, 
zodat wij niet aan het kwade in ons zelf ten onder gaan 
 
Laat de stralen van Uw liefde schijnen op ons levenspad 
en doordring daarmee de diepste verste hoeken in ons hart.  
 
 Woord ten leven: Grenspalen verzetten, een verhaal van Abel Herzberg, naverteld 
door Huub Oosterhuis 
 
 Vervolg lied: 
 
Laat de warmte van Uw vrede ons omringen, steeds maar weer, opdat wij zo – hier en 
heden – vrede stichten, meer en meer. 
 
HET WOORD 
 
 Drieluik: een drietal verhalen geven gezicht aan het thema “Zicht op vrijheid” 
• Luik 1 “Zicht op het verleden” – Roman Kent 
met lied 1012 vers 1: “Geef aan de wereld vrede, Heer”  
• Luik 2 “Zicht op waanzin”  – Ben Ali Libi 
met lied: 1012, vers 4: “Geef ons Uw vrede in het hart” 
*   Luik 3 “Zicht op vrijheid” - over Mozes,  
Bijbellezing Exodus 3: 1 – 12,  
met lied 1012, vers 3: “En doe ons voor een ander vuur” 
 
 Overdenking 
 Muzikale meditatie (orgelspel) 
 “Lied van de vrede”, Huub Oosterhuis, mel. 868) 
 
1.Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;  
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,  
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:  
wij zullen rusten in vrede.  
 
2.Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;  
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.  
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,  
overal vrede geschapen.  
 
3.Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.  
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.  
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –  
vrede de weg voor mijn voeten. 
 



HET ANTWOORD 
 
 Herdenken met lied: Ga mee met ons, Abide with me, mel. lied 247   
 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,  
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.  
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.  
 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.  
 
 In Memoriam Martha Elisabeth Fisscher - Ehrat  
 Voorbeden, met ruimte voor stil gebed en afgesloten met het gezamenlijk “Onze 
Vader” 
 
DE WERELD IN 
 
 Slotliedt:  “Waar de liefde ons mag leiden” (mel. 913) 
 
1.Waar de liefde ons mag leiden als een lamp voor onze voet, 
zal de hemel zich verblijden, want God ziet ”Ja, het is goed”. 
Kilte kan ons niet meer doden,  
nooit sterft dan het licht voorgoed.  
Want de liefde blijft geboden als een zomerzonnegloed. 
 
 Tekst: “Geloof in de liefde” (naar Phil Bosmans) 
 Vervolg slotlied: 
 
4.Waar wij van de liefde leven hebben wij Gods stem verstaan. 
In ons hart heeft Hij geschreven hoe wij voor elkaar bestaan. 
Liefde kiest in alle vrijheid,  
liefde gaat een eigen gang, 
leeft van louter overgave.  
Liefde duurt een leven lang.  
 
 Zegen, beantwoord met een gezongen Amen. 


